
 

 Vooraf luiden om 19:00 de klokken 
 

- Avondgebed - 
 

Lied: Bij God ben ik geborgen (62B) 
 
Bij God ben ik geborgen met heel mijn ziel, 
Hij is mijn licht, mijn heil. 
Ja, alleen God geeft vrede aan mijn ziel, 
zij vindt rust in Hem. 
 

Mon âme se repose en paix sur Dieu seul: 
de lui vient mon salut. 
Oui, sur Dieu seul mon âme se repose, 
se repose en paix. 

 
In God alone my soul can find rest and peace, 
in God my peace and joy. 
Only in God my soul can find it’s rest, 
find it’s rest and peace. 
 

Bij God ben ik geborgen met heel mijn ziel, 
Hij is mijn licht, mijn heil. 
Ja, alleen God geeft vrede aan mijn ziel, 
zij vindt rust in Hem. 

 
Lezingen:  Psalm 36: 6-10 

Markus 6: 45-51a 
 
Korte meditatie bij de evangelielezing 
 
Muziek: Psalm 91 – Gijs van Schoonhoven (* 1953) 
 



Hij die op Gods bescherming wacht,  
wordt door de hoogste Koning  
beveiligd in de duistere nacht,  
beschaduwd in Gods woning. 
(berijming 1773) 
 
Stilte 
 
Voorbeden en Onze Vader 
 
Lied: Goede Herder, als wij slapen (268) 
 
Gezongen zegen: Irish blessing 
 
May the road rise to meet you. 
May the wind be always at your back. 
May the sun shine warm upon your face, 
the rains fall soft upon your fields. 
And until we meet again, 
may God hold you 
in the palm of His hand. 
 
Moge de weg je tegemoet komen. 
Moge je altijd wind mee hebben. 
Moge de zon altijd warm schijnen op je gezicht, 
de regen zacht op je velden vallen. 
En tot wij elkaar weer ontmoeten, 
moge God je altijd in de palm van Zijn Hand houden. 


