
 

 
Orgelspel:  Psalm 42,  

enkele fragmenten uit de bewerking van Johann Pachelbel 
Welkom en mededelingen  

Moment van stilte en bezinning 
 

- VOORBEREIDING - 
 

Kaarsen worden aangestoken 
Groet en bemoediging 
Lied 275: 1, 2 en 3, ‘Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig’,  
Gezongen door Mirande 

 
Gebed 
Lied 139 d, ‘Heel het duister is vol van luister door Uw licht’,   
Piano en klarinet, in verschillende zettingen  
 

 -  DIENST VAN HET WOORD - 
 

Lied: ‘Come Holy Ghost’,  
Gezongen door Mirande en Tineke 

1 
Come, Holy Ghost, our hearts inspire, let us thine influence prove; 
source of the old prophetic fire, fountain of life and love. 
2 
Come, Holy Ghost, for moved by thee, thy prophets wrote and spoke. 
Unlock the truth, thyself the key, unseal the sacred book. 
3 
Expand thy wings, celestial Dove, brood o’er our nature’s night; 
on our disordered spirits move and let there now be light. 
4 
God, through himself, we then shall know, if thou with-in us shine; 
and sound, with all thy saints below, the depths of love divine. 

 

 
Kindermoment (video), verhaal rond de stok van Mozes.  
We horen Lied 806, ‘Zomaar te gaan met een stok in je hand’. 
 
Schriftlezing: Johannes 11: 1-4 en 17-44 
 



Lied 150 a, ‘Geprezen zij God’,  
We luisteren naar een opname van het Vocaal Theologen Ensemble 
 

Overdenking 
 

Muzikaal meditatief moment,  
 Piano en klarinet “Erbarme dich” uit de Matteüspassion van J.S. Bach 

 

- DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN - 
 

Voorbeden en dankgebed,  
Acclamatie Lied 368 d, ‘Houd mij in leven, wees Gij mijn redding’ 
Gezongen door Mirande 

 
Gezongen Onze Vader 369 b,  
We luisteren naar een opname van het Vocaal Theologen Ensemble 
 

Inzameling van gaven,  
1e Sta op voor Ghanese straatmeisjes  
2e Kerk 

Lied 568 a, ‘Ubi Caritas’,   
Piano en klarinet, gespeeld in verschillende zettingen 
 

- DIENST VAN DE ZEGEN -   
 

Irish blessing / Ierse zegen  
Gezongen door Mirande  
 

May the road rise to meet you. 
May the wind be always at your back. 
May the sun shine warm upon your 
face, 
the rains fall soft upon your fields. 
And until we meet again, 
may God hold you 
in the palm of His hand. 

Moge de weg je tegemoet komen. 
Moge je altijd wind mee hebben. 
Moge de zon altijd warm schijnen op je 
gezicht, 
de regen zacht op je velden vallen. 
En tot wij elkaar weer ontmoeten, 
moge God je altijd in de palm van Zijn 
Hand houden. 

  

Orgelspel: ‘Finale’, van Hans Friedrich Micheelsen 
 
Slotwoorden door Henk Wijnbergen 
 

 
 

Aan de dienst van deze zondag werkten verder mee: 
Ouderling van dienst  Carla van Maasakkers-Casius  
Beamteam    Adri Cardol    
Kindernevendienst (video) Jolanda van de Pest- van Ewijk 

Gerda van Rikxoort- van Ewijk   
Orde van Dienst  Adri Cardol  


