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Voorgangers: Ds. Coby de Haan, ds. Loeki 
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Dick Rovers  
Cantorij ZuidWest olv Guus 
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Datum: Zondag 23 november 2025 Eeuwigheidszondag 
 

Thema: “Laat mij het licht van uw ogen zien” 
Orgelspel  
Welkom en mededelingen 
Moment van stilte, aansteken van de kaarsen 

 
VOORBEREIDING 

We gaan staan 
 Zingen: “Er is een land van louter licht”, 753: 1, 5 
 Bemoediging en groet 
 V:  Gekomen zijn we hier, verbonden met elkaar 
  verlangend naar troost en hoop. 
 A: WE ZOEKEN DE BRON VAN LIEFDE EN LEVEN 
 V: God, de kracht die ons draagt, 
 A: DIE ONS KENT, ER VOOR ONS IS 
  IN LICHTE EN DONKERE DAGEN 
 V: Zijn vrede voor u en jou en deze wereld, 
 A:  AMEN. 
We gaan zitten 
Zingen: “Zoek de stilte vind de ruimte”, Het liefste lied van overzee (Sytze de 

Vries, melodie 975) allen 1, cantorij 2, allen 3 
 

HET WOORD 
Gebed 
Kinderen gaan naar de kindernevendienst 

Lezing: Jesaja 60: 19 – 20 en Openbaring 21: 1 - 4  
Zingen: “Wie in de schaduw Gods mag wonen”, 91a: 1, 3 

Overweging  
Kinderen, die bij het moment van gedenken aanwezig willen zijn, kunnen nu 
terugkomen in de kerkzaal. 

 
NOEMEN VAN DE NAMEN 

 V:   We noemen hier hun namen. 
Zij schonken ons het leven, 
hun liefde, hun vriendschap. 
Zij deelden met ons hun vreugde en verdriet. 
zij deelden met ons het geloof in God. 



Zingen: “Koester de namen”, 199 

Wij gedenken … 
Rieny Hessels Mulder - Hemstede  79 
Joke ter Maten 78 
Geertruida van Es - Makkelie 92 
Arie van Driel  76 
Jan Ariesen  80 
Aafje Bénard - van Mastrigt  89 
Sita van der Veer  66 
Janny Anbeek - Weppelman  69 
Helena Maria Haalboom - Sennef 96 
Nel de Vries  88 
Judy Kroesbergen 86 
Grada Brummelman - Poelman 76 
Truus van Manen - van de Pol 64 
Tiny Klomp 84 
Ineke van Spanje-Uithol 71 
Nel Vroege-Notenboom  92 
Jannie Evers-Stienstra 89 
Aaltje Heikamp 55 
Teuntje de Vries - van Hemert  91 
Cornelia Pietronella Siebelink  74 
Lex Knapp 63 

Muzikaal intermezzo: “O Welt ich muss dich lassen”, Opus 57 Karl Hoyer 

Wij gedenken … 
Bouk de Vries - Hartholt 87 
Wil Breevoort - Kappers  79 
Margaretha Elisabeth van Schuppen - Heij 87 
Piet Brouwer  84 
Roel Keizer 86 
Henny van 't Hoog - van Ravenswaaij 77 
Herman Roeterdink  90 
Annie van Bennekom - Meirink  79 
Janny van der Laan - van der Borgh  76 
Nel Gudrais-Melse  93 
Cor Achterberg  94 
Joke Roseboom - Koetsier 77 
Wil van Silfhout - van Breenen 80 
Riet Hoekstra - van der Bent  93 
Aartje Kerseboom - Willemsen  88 
Grada Broertjes  82 
Janny van den Akker - van den Berg 91 
Diddie van der Wilt - van Kruistum  93 
Wil van Bemmel - Brokking 85 
Ria Arends 55 
Henri Kruithof  79 
Wim Huibers  82 



Cantorij: “Mensen komen, mensen gaan”,  
(naar psalm 90, tekst Sytze de Vries, zetting Herman Mussche) 

Vol herinnering zijn onze gedachten … 

We steken een kaars aan voor hen, die hier niet zijn genoemd, maar aan wie 
wij zelf op een moment als deze denken. 

Stilte 

We steken een kaars aan:  

• Voor mensen, kinderen, die omgekomen zijn door oorlogsgeweld, of door 
ander geweld. 

• Voor hen, die terwijl ze op de vlucht waren, op zoek naar een beter leven, 
omgekomen zijn op land of verdronken in zee.  

• Voor mensen, kinderen die omkwamen door honger en bij natuurrampen. 

Zingen: “Dank voor de adem van het licht”, Zangen van Zoeken en Zien 85.  
Cantorij 1, allen 2, cantorij 3, allen 4, 5 

Gebeden: 

• Dankgebed 

• Voorbeden met gezongen “Kom met het licht van uw ontferming”, 
tekst/muziek Job de Bruijn 

• Stil gebed 

• Gezamenlijk bidden we het Onze Vader (NBV21) 
 

HET ANTWOORD 
Kinderen komen terug in de kerk met zelfgemaakte lichtjes bij de symbolisch 
schikking, ondertussen 
Zingen: “Vriendelijk licht”, 254: cantorij 1, allen 2, cantorij 3, allen 4, 5   

Aandacht voor de collecte 
We gaan staan 

Zingen: “Zolang wij ademhalen”, 657: 1, 3, 4 
Zegen 
V: Moge de Eeuwige je zegenen en beschermen 
 Moge de Eeuwige Zijn Licht over je doen schijnen en je genadig zijn 
 Moge de Eeuwige je in het oog houden en je vrede geven. 
A:  AMEN  
Cantorij: “God zal met je meegaan” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aansteken van een kaarsje 
 
Je krijgt nu, aan het eind van de dienst, de gelegenheid als je dat wilt, om een 
kaarsje aan te steken voor iemand die je lief was, die je moet missen.  
 
Ondertussen luisteren we naar “Vocalise” – Sergej Rachmaninoff  (vleugel en 
basklarinet) 
  
We willen je vragen, om in alle rust de kerk te verlaten.  
 
Je kunt met elkaar in gesprek tijdens de koffie/thee in de hal en de 
ontmoetingsruimte.  
Er zijn ouderlingen/contactpersonen aanwezig met wie je kunt napraten als je 
daar behoefte aan hebt. 
 
 
 
 
 

 

 
Bij voorkeur Geven 

met de PGV app 

 

 

Collecten: 
1e PKN Pastoraat bij 
rouw en gedachtenis  

2e Kerk 

Voor: Diaconie: Kerk: 

Bank: NL14 RABO 0395.1389.06 NL70 RABO 0395.1388.68 
T.n.v.: Diaconie Protestantse 

Gemeente Veenendaal 
Protestantse Gemeente 
Veenendaal,   

O.v.v.: PKN Pastoraat 231125 Collecte ZW-Kerk 231125 

Aan de dienst van deze zondag werkten mee: 

Ouderling van dienst   Margreet Hagelstein 
Diaken van dienst   Diederik Blok 
Lector  Adri Cardol 
Zondagskinderen  Luteyn van den Ham en Britt van Egdom 
Kindernevendienst  Christine van den Ham en Gerda van Kampen 
Teens Together  Geen TT 
Oppas  Ilona Huibers 
Ontvangst  Hanneke Witteman 
Koffieteam  Hielke & Tineke de Haan 
Koster     Gerrit Hagelstein 
BHV  Gerrit Hagelstein 
Techniek  Martin van Rikxoort en Kees Budding 
Orde van Dienst   Adri Cardol 
 


