Op weg naar het leven
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Orde Van dienSt Wijkgemeer:?\

Zuid

Voorgangers: Ds. Coby de Haan en

ds. Loeki van der Laan
Organist: Barbara Coster Notenbomer
Klarinet: Dick Rovers
Zang en piano: Hans Kroon
Datum: Zondag 26 november, 2023

Muziek: Piano improvisatie
Welkom en mededelingen

- DE VOORBEREIDING -
We gaan staan
Zingen: “Wie in de schaduw Gods mag wonen” psalm 91a: 1, 2, 3

Moment van stilte, de kaarsen worden aangestoken door het zondagskind
Kinderen in de kerk gaan naar de kindernevendienst
Bemoediging
We gaan zitten
Zingen: “Zoals ik ben, kom ik nabij”: 377: 1,2, 3,4,5,6,7
Gebed
- HET WOORD -
Schriftlezing: Openbaring 7: 9 — 17
Zingen: “Hoor een heilig koor van stemmen”, 726: 1, 6
Overweging: Op weg haar het leven
Zingen: “Wij blijven geloven”, Hemelhoog 367: 1, 2, 3, 4
Wij blijven geloven dat onder miljoenen
de Heer van de schepping een plan met ons heeft,

waarin zich zijn heil en mijn twijfel verzoenen
en dat aan elk leven betekenis geeft.

En ook dat zijn boodschap de mens kan bevrijden,
hoe vast ook verstrikt in het web van de tijd,

nog steeds kan vertroosten, verlichten, verblijden,
wanneer hier de levensbaan uitzichtloos lijkt.

En dat hij ons telkens de durf weer wil geven,
ook nu in een wereld van steen en metaal
om buiten onszelf voor de ander te leven:
ons kleine begin van zijn groot ideaal.



Dat werkelijkheid wordt als het oog van de volken
zich niet meer vergeefs naar de horizon richt.

En ‘t morgenrood rijst, dat zijn komst met de wolken
verkondigt in duizenden kleuren van licht.

De kinderen uit de kindernevendienst komen in de kerk
Moment met de kinderen
Zingen: “Is er troost”, Op Toonhoogte 527

Is er troost voor kinderen die huilen?

Is er licht in het donker van de nacht?
Is er iemand die fouten kan vergeven?
Is er, voor wie moe is, nieuwe kracht?

Er is één, die troost als ik moet huilen,
die zijn licht laat schijnen in de nacht.
Als ik spijt heb, wil Hij mij vergeven,

als ik moe ben, geeft Hij nieuwe kracht.
En ik weet dat Hij altijd met mij meegaat
en mij leidt als ik in het donker zit.

Ja, mijn allerbeste vriend is Jezus,
die mij hoort en luistert als ik bid.

- NOEMEN VAN DE NAMEN -
Inleiding “Wij gedenken”

Instrumentale muziek: “C'est toi ma lampe, U bent mijn licht.”

Wij gedenken:
Geesje van Manen — Schut 86
Zwier Slik 92
Ina de Gooijer 94
Jan Bekker 73
Arnold Stuivenberg 55
Rini van de Craats 65
Corry Faber-Kroon 93
Alina Eefting — van Dijke 72
Miep Kuipers — van Beek 92
Jo van Beek — Kerkhove 96
Hermien Hoogerwerf — van Haeringen 88
Sijbrand Kuiper 94
José Smits — Rosier 93
Jan Perdok 72
Marius van Gellicum 77
Henri Lugtigheid 94
Nel Reijerkerk — van Esseveld 82
Janny Eijkelkamp — Vermeulen 85
Evertje Heij — van Beek 95

Saskia van der Heide — Priem 54



Zingen: “O Lord hear my prayer”’, Hemelhoog 544

O Lord, hear my prayer.  Heer, hoor mijn gebed.
When | call, answer me.  Als ik roep, antwoord mij.
O Lord, hear my prayer.  Heer, hoor mijn gebed.
Come and listen to me. Kom en luister naar mij

Wij gedenken:
Joanne Smit 39
Antonia Hoefakker — Kanis 77
Cor Koetsier 91
Klaas van der Horst 90
Henk Hensen 82
Pietje Kamerman — Krist 92
Rienk van der Meulen 71
Joke de Ruiter — Brouwer 86
Haijo Helder 83
Henny Brouwer — Broekhuizen 93
Dirk Slagman 94
Marleen Willemsen — Nobel 62
Marissa de Pater 29
Jan de Vries 91
Aad Gijsen 88
Hestrina van Capelle — van Dijk 67
Ans Terpstra — van der Sluis 86
Koos Reijerkerk 83
Annigje Pijpers — Dekker 103

Zingen: “O Lord hear my prayer”’, Hemelhoog 544
O Lord, hear my prayer.  Heer, hoor mijn gebed.
When | call, answer me.  Als ik roep, antwoord mij.
O Lord, hear my prayer.  Heer, hoor mijn gebed.
Come and listen to me. Kom en luister naar mij

Tekst
Instrumentale muziek: “C'est toi ma lampe, U bent mijn licht.”.

We steken een kaars aan voor hen, die hier niet zijn genoemd, maar aan wie
wij zelf op een moment als dit denken.

Stilte

We steken een kaars aan voor:

e mensen, voor kinderen, die omgekomen zijn door oorlogsgeweld, door
ander geweld.

e voor hen, die terwijl ze op de vlucht waren, op zoek naar een beter leven,
omgekomen zijn op land of verdronken in zee.

e voor mensen, kinderen die omkwamen bij natuurrampen,

e voor hen, die omkwamen door de honger



We luisteren naar “Wees Gerust”, door Hans Kroon

Ik moet nog heel vaak aan je denken
Omdat je hier niet meer kunt zijn
Soms een traan, altijd een glimlach
Want de tijd verzacht de pijn

Al zullen wonden nooit echt helen
-Daarvoor zijn ze echt te diep-

Ik heb geleerd te accepteren

Hoe voor jou het leven liep

Ref. En wees gerust, ik zal je nooit vergeten
Zolang ik leef draag ik je met me mee
En door de liefde die we deelden
Alle schitterende beelden
Voel ik je altijd in mijn hart.. en om me heen

Toch, het ‘missen’ lukt steeds beter
Het klinkt hard maar het is waar
Mijn leven brengt me verder

Want ik ben hier en jij bent daar

Maar ik zal je weer ontmoeten
In een licht dat eeuwig brandt
Dan komen wij elkaar weer tegen
En gaan we verder, hand in hand

Ref. Dus wees gerust, ik zal je nooit vergeten

Bridge: Want in het licht van de liefde
Komt alles ooit weer goed
Wordt iedereen weer teruggevonden
Heeft niemand last van oude wonden
Want onze zielen zijn verbonden
Met één bron die alles stromen doet!

Ref: Dus wees gerust, ik zal je nooit vergeten

Gebeden: Dankgebed, Voorbeden, Stil gebed, Onze Vader (NBV '21)
Aandacht collecte

We gaan staan
Zingen: “Eens komt de grote zomer”, 747: 1, 2, 4, 8

Zegen
Allen: AMEN



Aansteken van een kaarsje

Je krijgt nu aan het eind van de dienst, de gelegenheid om een kaarsje aan te
steken voor iemand die je lief was, die jij moet missen.

STILTE
We willen je vragen, in stilte de kerk verlaten.

Na de dienst is er in de Ontmoetingsruimte en het Trefpunt gelegenheid om
een kopje koffie/thee te drinken en na te praten.



Collecten:
Bij voorkeur Geven

met de PGV 1¢ PKN-Pastoraat

2¢ Kerk
Voor: Diaconie:
Bank: NL14 RABO 0395.1389.06 NL70 RABO 0395.1388.68
T.n.v.. Diaconie Protestantse Protestantse Gemeente
Gemeente Veenendaal Veenendaal,
O.v.v.. ZW-PKn Pastoraat, 261123 Collecte ZW-Kerk, 261123
Aan de dienst van deze zondag werkten mee:
Ouderling van dienst Roselie Minderhoud
Diaken van dienst Harriétte Notenbomer
Lector René Haverdings
Zondagskind Koen Muller
Kindernevendienst Erika Muller en Wilma van Dijk
Teens Together GeenTT
Oppas Christine van den Ham
Ontvangst Gerard Horchner
Koffieteam Hielke en Tineke de Haan
Koster Jannie Dijk
BHV Tineke de Haan
Techniek Martin van Rikxoort

Orde van Dienst Adri Cardol



