Vespers Stille Week 2022

Protestantse Gemeente te Veenendaal
Locatie: Petrakerk, aanvang: 19:30 uur
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Wij verzoeken u vriendelijk om zowel vooraf als na afloop stil te zijn

Avond Voorganger Organist

Maandag, 11 april Ds. Aafke Rijken Ytsen Wielstra
Dinsdag, 12 april Ds. Coby de Haan Adrie M. Okker
Woensdag, 13 april Mw. Mirande van der Wilt ~ Guus Fennema

fh Protestantse Gemeente
W Veenendaal
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ORDE VAN HET AVONDGEBED - Maandag 11 april 2022
In deze vieringen blijven we zitten

Meditatief orgelspel

Stilte

Bemoediging en drempelgebed

V.: Onze hulp is in de Naam van de Heer

G. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
V.: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

G. EN LAAT ONS WEER IN VREDE LEVEN
V. Laten wij bidden...

Taizélied:

“Als alles duister is” We zingen het lied 3x
De Kaars wordt aangestoken

Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft
vuur dat nooit meer dooft, als alles duister is ontsteek dan een lichtend
vuur dat nooit meer dooft vuur dat nooit meer dooft.

Psalmgebed, gezongen
Zingen: “O Here, verhoor mijn smeken.”, Psalm 61: 1, 2, 3

Evangelielezing
Johannes 19: 1t/m 16.

Zie de mens, we kijken naar statie 1

Stilte, persoonlijke meditatie

Zingen
“Alles wat over ons geschreven is”, lied 556: 1, 3

Gebeden

Meditatief orgelspel

Lijdenslied

“Jezus leven van ons leven”, lied 575: 4, 5
Zegenbede

V. De HEER schenke ons zijn zegen,

Hij beware ons voor onheil
en geleide ons tot eeuwig leven.
G.: AMEN (gesproken)

Orgelspel
Collecte: voor het vastenproject van de diaconie (bij de uitgang)
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Aan deze vesper werkten verder mee:

Ouderling Roselie Minderhoud
Diaken Martin Mentink
Techniek Martin van Rikxoort

WILT U DEZE LITURGIE WEER TERUGLEGGEN ACHTER IN DE KERK?




ORDE VAN HET AVONDGEBED - Dinsdag 12 april 2022
In deze vieringen blijven we zitten

Meditatief orgelspel:
Ach wie hungert mein Gemiite, Wer hat dich so geschlagen, O Haupt voll Blut
und Wunden. Composities van J.S.Bach en G.PH. Telemann

Stilte

Bemoediging en drempelgebed

V.: Onze hulp is in de Naam van de Heer

G. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
V.: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

G. EN LAAT ONS WEER IN VREDE LEVEN
V. Laten wij bidden...

Taizélied:

“Als alles duister is” We zingen het lied 3x
De Kaars wordt aangestoken

Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft
vuur dat nooit meer dooft, als alles duister is ontsteek dan een lichtend
vuur dat nooit meer dooft vuur dat nooit meer dooft.

Psalmgebed, gelezen en gezongen

Lezing: Psalm 121: 1, 2

Zingen: “Ik sla mijn ogen op en zie”, Psalm 121: 1
Lezing: Psalm 121:3-7

Zingen: “Ik sla mijn ogen op en zie”, Psalm 121: 7

Inleiding op de evangelielezing

Evangelielezing
Marcus 15: 20b — 22.

We kijken naar statie 5
Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis te dragen
Steun uit onverwachte hoek....
Simon doet meer dan hem is opgedragen.
Hij staat Jezus liefdevol bij
(Wim van Rossem)
Wie help ik mee zijn/haar kruis te dragen?

Stilte, persoonlijke meditatie

Zingen
“Alles wat over ons geschreven is”, lied 556: 1, 3

Gebeden



Meditatief orgelspel
Ach Herr, mich armen Sinder, Variaties van Johann Pachelbel

Avondlied
“Wees bij ons, wee ons een geleide”, lied 267: 1, 2, 3,4
Zegenbede
V.: De HEER schenke ons zijn zegen,
Hij beware ons voor onheil
en geleide ons tot eeuwig leven.
G.: AMEN (gesproken)
Orgelspel

Ach,Herr lass Dein lieb Engelein, (Slotkoraal uit de Johannes Passion van
J.S.Bach)

We verlaten in stilte de kerk

Collecte: voor het vastenproject van de diaconie (bij de uitgang)

Aan deze vesper werkten verder mee:

Ouderling Gert Landzaat
Diaken Jolanda van de Pest
Techniek Guus Fennema

WILT U DEZE LITURGIE WEER TERUGLEGGEN ACHTER IN DE KERK?




ORDE VAN HET AVONDGEBED - Woensdag 13 april 2022
In deze vieringen blijven we zitten

Meditatief orgelspel:
Bewerking lied 556 Alles wat over ons geschreven is — Anton Pauw

Stilte

Bemoediging en drempelgebed

V.: Onze hulp is in de Naam van de Heer

G. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
V.: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

G. EN LAAT ONS WEER IN VREDE LEVEN
V. Laten wij bidden...

Taizélied:

“Als alles duister is” We zingen het lied 3x
De Kaars wordt aangestoken

Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft
vuur dat nooit meer dooft, als alles duister is ontsteek dan een lichtend
vuur dat nooit meer dooft vuur dat nooit meer dooft.

Psalmgebed, gelezen en gezongen

Lezing: Psalm 72: 1 - 11
Zingen: “Ik sla mijn ogen op en zie”, Psalm 72: 4, 6
Lezing: Psalm 72: 18 - 19

Inleiding op de evangelielezing

Evangelielezing
Johannes 19: 25 - 27.

We kijken naar statie 4

Stilte, persoonlijke meditatie

Zingen
“Alles wat over ons geschreven is”, lied 556: 1, 3

Gebeden

Meditatief orgelspel
Bewerking lied 576b O hoofd vol bloed en wonden
— Cees-Willem van Vliet

Lidenslied
“Wees Gij mijn toevlucht de komende nacht”, lied 263: 1, 2, 3




Zegenbede
V. De HEER schenke ons zijn zegen,

Hij beware ons voor onheil
en geleide ons tot eeuwig leven.
G.: AMEN (gesproken)

Orgelspel
Bewerking gez. 180 Gethsémane, die nacht moest eenmaal komen — Jan D.

van Laar

We verlaten in stilte de kerk

Collecte: voor het vastenproject van de diaconie (bij de uitgang)

Aan deze vesper werkten verder mee:

Ouderling Tine Stegenga
Diaken Tineke Flier
Techniek Kees Budding

U MAG DE LITURGIE MEENEMEN, VANAF DONDERDAG IS ER EEN
NIEUW BOEKJE VOOR DE VIERING VAN HET PAASFEEST:

Donderdag, 14 april 2022, 19:30 uur Witte Donderdag
Vrijdag, 15 april 2022, 19:30 uur Goede Vrijdag
Zaterdag, 16 april 2022, 21:00 uur Paaswake
Zondag, 17 april 2022, 09:30 uur Paasmorgen



