
1 

 
 

 
  



2 

Witte Donderdag – 6 april 2023 – 19:30 
Predikant: ds. Coby de Haan 
Organist: Guus Fennema 

 
Woorden vooraf: 

Vanavond begint het Paasfeest 

40 dagen hebben we ons hierop voorbereid. 

Op Witte Donderdag staat het Laatste Avondmaal centraal. 

Jezus zat op een donderdagavond als deze, vlak voor zijn sterven, met zijn 
leerlingen aan de Pesachmaaltijd. Tijdens deze maaltijd  werd, al etende en 
drinkende,  herdacht de bevrijding uit de slavernij van Egypte. 

Tijdens zo’n maaltijd geeft Jezus aan zijn leerlingen een bewijs van zijn 
liefde, die gaat tot het uiterste,  door het breken en delen van brood en 
beker. 

Wij vieren de Maaltijd van de Heer  vanavond met matses ( ongedesemd 
brood) en druivensap. U kunt thuis dit meevieren, door voor de dienst ook 
matses  en druivensap klaar te zetten  en tijdens de viering tegelijkertijd 
met ons te eten en te drinken. Zodat we thuis en in de kerk in dit teken met 
elkaar  in Christus verbonden zijn.  

Orgelspel: “O Mensch bewein' dein' Sünde gross” 

Welkom 

Zingen: “God zij ons gunstig en genadig”, Psalm 67: 1. 

We gaan staan 
Bemoediging, groet en drempelgebed 

V:  De vrede van de Heer  is met u  
A: ZIJN VREDE VOOR DE WERELD, NU EN ALTIJD. 
V:  Onze hulp is in de naam van de Eeuwige 
A:  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
V:  Trouwe God, U weet hoe ons leven 

Soms kan zijn: heen en weer geslingerd 
Tussen hoop en vrees, tussen angst en vertrouwen, twijfel en geloof. 
Wij bidden U: Breng ons leven aan het licht. 

A:  VOED ONS MET GELOOF, HOOP EN LIEFDE 
GEEF ONS DE KRACHT HEM TE VOLGEN, 
JEZUS CHRISTUS, ONZE HEER AMEN! 

We gaan weer zitten  

Kyriëgebed 

Zingen: “Met de boom des levens“, 547: 1, 2, 3 
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We bidden het kyriëgebed, na ieder gebed bidden we de acclamatie: 
“Laten wij dan bidden”, 547 a 

Zinge: “Laten wij God loven”, 547: 4, 5 

Lezing: Het evangelie van Johannes: 13: 1 – 15  

Overdenking: Uit liefde voor jou 

Stilte 

Zingen: “Jezus leven van ons leven”, 575: 1, 4 

Maaltijd van de Heer 

Inleidende woorden op de Maaltijd van de Heer 

Gebed bij de Maaltijd 

Instellingswoorden 

Zingen: “Hij onthaalde ons aan tafel”, 567: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

Nodiging in de kring 

Breken van het brood 

Zingen: “Als ik in deze stille tijd”, 393: 1, 2 

1.  
Als ik in deze stille tijd 
De grens der woorden overschrijd 
En mij begeef tot brood en wijn 
Om één met U, mijn Heer, te zijn 
O ware zoon van Abraham, 
God kiest zichzelf een offerlam 

2. 
Als er tot Uw gedachtenis 
de viering van het nachtmaal is 
en Gij het brood des levens zijt, 
de beker van de dankbaarheid – 
o Heer dat Gij gelijk het graan 
te gronde gaat om op te staan. 

We delen en eten “Brood uit de hemel” 

Zingen: “Gij deelt met mij”, 393: 3 

3. 

Gij deelt met mij de laatste nacht 
en breekt tot alles is volbracht; 
en dit is het genadebrood, 
Gij hebt mij lief tot in de dood; 
en dit is de genadewijn, 
Gij zult voorgoed mijn gastheer zijn. 

Zegenen van de beker 

We delen en drinken “Wijn van het koninkrijk”. Onder het delen en drinken 
zingen we “Ubi Caritas”, 568a 

Ubi caritas et amor, 
Ubi caritas, Deus ibi est. 

Afsluiting kringviering: gezamenlijk gebed van het Onze Vader (NBV21) 
Onze Vader in de hemel, Laat Uw naam geheiligd worden, 
Laat Uw koninkrijk komen, Laat Uw wil gedaan worden 
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op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven 
wie ons iets schuldig is. 
En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het kwaad. 
Want aan U behoort het koningschap, de macht en de majesteit, 
in eeuwigheid. 
Amen 

Iedereen gaat terug naar zijn eigen zitplaats 

Het verhaal gaat verder … 

Lezing: het evangelie van Mattheus: 26: 36 – 46a, Waken met Jezus in 
Gethsemane 

Zingen: “In stille nacht houdt Hij de wacht”, 571: 1, 2, 3, 4, 5 

Leegruimen van de tafel 

Woorden ter afsluiting 

Zingen: “O liefde die verborgen zijt”, 561: 1, 4, 5 

In stilte verlaten wij de kerk. 

De dienst wordt morgen, Goede Vrijdag 7 april, om 19:30 uur vervolgd. 

Aan deze dienst werkten verder mee: 
Ouderling van dienst: Roselie Minderhoud 
Diaken   Alina Keijman 
Lector   Rieny Hessels Mulder 
Koster/BHV  Peter Pottjewijd 
Techniek  Martijn Huibers 
 
 

 

 

 

Collecten: 
 

1e Avondmaalcollecte 

 

 

Er is 1 QR code voor 
beide collectes. 

Natuurlijk kunt u ook 
zelf overmaken: 

Geven met de PGV app 

Voor: Diaconie:  
Bank: NL14 RABO 0395.1389.06  
T.n.v.: Diaconie Protestantse Gemeente Veenendaal    
O.v.v.: Collecte Avondmaal 060423  
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Goede Vrijdag – 7 april 2023 – 19:30 
Predikant: ds. Coby de Haan 
Organist: Barbara Coster-Notenbomer 
Klarinet: Dick Rovers 
Gitaar  Hans Wilmont 
 

We komen binnen in een stille kerk. De liturgische tafel is leeg. Alleen de 
Paaskaars brandt. 

Deze Goede Vrijdagviering is een wake bij het kruis van Jezus 

Stilte 

V: In de stilte richten we ons op het kruis. 

 Hier staat het kruis : - het verwijst naar het kruis van Jezus 

 Het paarse kleed –  paars is de kleur van de lijdenstijd, van boete en inkeer 

Een doornentak – Jezus die gepijnigd en bespot werd. “Ben jij de koning 
der Joden?” Een roos, geklemd tussen doornentak en kruis, beeld van de 
Liefde van God. Uit liefde voor jou…. 

Luisteren: “Erbarme Dich”, J.S. Bach, arrangement W. van Klaveren  

Kruiswegstatie Jezus neemt zijn kruis op 

V: Vandaag is het Goede Vrijdag. De dag van Jezus’ lijden en sterven. 

De zwartste dag in deze wereldtijd en tegelijkertijd de dag, die wij in geloof 
GOED noemen. 

Stilte 

Zingen: “Bleibet hier” Taize uit de bundel Hemelhoog 164 (5x) 

Drempelgebed 

V: Bij U , Heer, schuilen wij 
 in het onbarmhartig licht 
 van deze dag. 
 Hoor ons God en blijf ons niet ver. 
A:  HOOR ONS, EN KOM ONS TE HULP! 
V: U bent een veilige muur om ons heen 
 in nacht en ontij, 
 U de grond van ons bestaan. 
 In uw handen, Heer, 
 bevelen wij ons leven 
A:  BESCHERM ONS MET DE SCHADUW VAN UW VLEUGELS! 
V: Wij gedenken hier 
 Jezus Christus, zijn lijden, zijn dood. 
 Hoe Hij alles heeft volbracht. 
 In de dagen van zijn leven 
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 heeft hij onze zwakheid, onze schuld gedragen 
 Hier zien wij op naar het kruis 
 Laat dit uur voor ons zijn 
 Een waken en bidden met Hem 
A: IN UW HANDEN, HEER, BEVELEN WIJ ONS LEVEN. 
 AMEN. 

Zingen: “Heer, onze Heer hoe zijt Gij aanwezig”, 275: 1, 3 

Lezing I uit het lijdensevangelie: Johannes 19: 1 – 6a, Jezus bespot en 
veroordeeld. 

Kruiswegstatie Ecce Homo 

V:  Een man wordt ter dood veroordeeld 
 Vernederd, gevangen, gemarteld 
 Op weg geslagen naar zijn – roemloos- einde 
 Een man zoals vele mannen, vrouwen en kinderen 

 Hij neemt een boodschap voor ons mee 
 Voor als Hij aan de andere kant is: 
 “Dood ons niet. 
 Verlaat ons niet. 
 Vergeet ons niet” 

 Met ons gebed op zijn rug gebonden 
 Een pak op zijn hart 
 Is Hij op weg gegaan.  

Zingen: ”Met de boom des levens”, 547: 1, 5 

Lezing II uit het lijdensevangelie: Marcus 15: 20b – 22, Simon van Cyrene 

Zingen: “Lam Gods gij draagt de zonden der wereld in uw wonden”, lied 51: 1 
Gooi en Sticht (melodie lied 577)  

Kruiswegstatie Simon van Cyrene 

V: Simon draagt Jezus’ kruis 
 Kracht, wie heeft de kracht 
 Om Hem te helpen? 

 Ik niet 

 Niemand?  
 Jij daar! 
 Simon 

 Aangewezen vrijwilliger 
 Ze moesten hem dwingen 
 Uit zichzelf was hij nooit 
 Uit zijn schaamte 
 Naar voren gestapt. 

 Later kon hij er trots op zijn: 
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 Hij had Jezus helpen dragen. 

Zingen: “Lam Gods gij draagt de zonden der wereld in uw wonden”, lied 51: 2 

Lezing III uit het lijdensevangelie: Lukas 23: 33 – 43, de kruisiging van Jezus  

Zingen: “Lam Gods gij hoop en zegen”, lied 51: 3 

Kruiswegstatie Jezus aan het kruis genageld 

V: Wie heeft ooit gedacht 
 Om spijkers door iemands handen te slaan? 
 Of door zijn voeten? 

 Wie heeft ooit gedacht 
 Iemand naakt te kijk te hangen 
 Terwijl Hij langzaam sterft? 

 Maar 
 - Eerlijk is eerlijk- 
 Er is wel erger bedacht 

 Daar hang je dan 
  droeve koning 
 Wie herkent je nog? 
 Daar hang je dan 
 Tegen het licht 
 Terwijl de nacht valt 

We luisteren naar : Aus tiefer Not schrei ich du dir- choral prelude in E van 
Karl Hoyer. Arrangement Michel Rondeau (orgel, klarinet) 

Beklag van God 
Mijn volk, wat heb Ik je aangedaan? 
Antwoord mij! 
Ik heb jullie gered, uit het land van onderdrukking en dood, maar jullie 
steken geen hand uit om anderen te helpen. 
Ik kies voor de eenzame, de zwakke, de verlorene, voor wie hulp nodig 
heeft 
En jullie? Jullie laten de ander aan zijn lot over en denken alleen aan jezelf. 
Ik heb jullie bij Mij een thuis gegeven. 
Ik sta als een vader te wachten totdat je thuiskomt. Bij Mij is vergeving. 
Maar jullie sluiten de deur voor een ander die een thuis zoekt. 
Ik heb jullie Jezus, Mijn Zoon, Mijn geliefde gegeven. Hij is de Weg van Mij 
gegaan. 
Maar jullie kiezen een andere weg en laten Hem in de kou staan. 
Mijn volk, wat heb Ik je aangedaan? 
Antwoord Mij! 

Stilte (we kijken naar De Schreeuw van Edvard Munch) 

Zingen: “O Liefde die verborgen zijt”, 561: 1, 2, 3, 4, 5 

Kruiswegstatie Jezus Sterft 
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V:  God er is wat afgestorven vandaag 
 Zovelen ongenoemd gedood 
 Gemarteld, afgemaakt 

 Met Hem zijn er miljoenen levens 
 Opgehouden te bestaan 
 Een vader, een broer 
 Een man. Een soldaat 
 Een vluchteling,  
 Een kind op straat, 
 Een vrouw op een vuilnishoop 
 Dood. 

 Mijn God, Waarom? 

 Toen wij ontbeten, nam Hij zijn kruis 
 Toen wij onze koffie dronken, viel Hij 
 Maar we moeten verder terug., naar gisteren 
 Toen we hem alleen hebben gelaten. 
 Te laf waren om te bekennen bij Hem te horen. 
 Hier zitten we dan 

Lezing IV uit het lijdensevangelie: Lukas 23: 44 – 46, Jezus sterft 

Zingen: “Nu valt de nacht”, 590: 1  

Gebeden Goede Vrijdag,  

De paaskaars wordt gedoofd en in stilte de kerk uitgedragen 

Luisteren: Gethsemane van Andrew Lloyd Webber (gitaar) 

Stilte 

Slottekst 
V: Wat wil ik  
 terwijl ik roep in de stilte 
 van de vroege nacht? 
 Een antwoord? 

 Dat is de vraag niet. 
 De vraag is: 
 Kan ik het antwoord aan? 
 Ook als het klinkt als: 
 “Volg Mij!” 

 Als er iets moet opstaan vannacht 
 Is het onze moed 
 om te doen als Hij 

 Als er iets moet opstaan 
 is het onze wil 
 Hem te volgen 
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 Als er iets moet opstaan 
 is het ons geloof 
 dat de dood niet het laatste woord is 

 Als er iets nieuw moet zijn vannacht 
 is het onze liefde 
 geboren uit Hem 
 maar bestemd voor de wereld 

 

We gaan in stilte de kerk uit 

 
Wees welkom in de Paaswake, zaterdag 9 april 21:00 uur 
 
 
Aan deze dienst werkten verder mee: 
Ouderling van dienst: Carla van Maasakkers 
Diaken   Dick Rovers 
Lector   Maartje Visser 
Koster   John Visser 
BHV   Tineke de Haan 
Techniek  Kees Budding 
 

Er zijn geen collectes  
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Stille Zaterdag – 8 april 2023 – 21:00 
Predikant: ds. Coby de Haan 
Organist: Ytsen Wielstra 
Klarinet: Dick Rovers 

 
Woord vooraf 

We beginnen in de stilte van Stille Zaterdag. 
We zijn de afgelopen dagen Jezus gevolgd bij zijn laatste maaltijd, zijn 
lijden en sterven. Vandaag de Paaswake. Jezus is gestorven. We worden 
stil in deze donkere tijd. Leegte is er, stilte, maar ook is er rust gekomen, of  
toch niet? 
Is dit dan het einde? 
Nee, de derde dag breekt aan, IN de nacht. De derde dag is de tijd van de 
vervulling en het nieuwe begin. We vieren op de derde dag Pasen. God 
brengt licht in de nacht. De mens, door lijden en sterven heen, is geroepen 
om te leven. Een belofte voor ons allen. 
In deze dienst zal de nieuwe Paaskaars worden binnengebracht. We 
ontsteken licht in de nacht. U kunt ook thuis meedoen door een kaars klaar 
te zetten. Op het moment dat we in de kerk de kaarsen aansteken, wordt u 
ook uitgenodigd om uw kaars thuis aan te steken. 

Stilte 

Vannacht is het stil 

Gebed 

De vraag klinkt: Waarom is deze nacht anders dan andere nachten? 

Antwoord: Dit is de nacht waarin God het licht maakte, het leven schiep, het 
duister een grens stelde. 

Lezing: Genesis 1: 1 – 5 

Zingen: “Met niets van niets zijt Gij begonnen”, 602: 1 cantorij, 2, 3, 4, allen  

De vraag klinkt: Waarom is deze nacht anders dan andere nachten? 

Antwoord ( voorganger): Dit is de nacht dat God Israël bevrijdde uit Egypte, het 
doodsland. 

Lezing: Exodus 14: 21 - 23 en 26 - 29 

Zingen: “De toekomst is al gaande”, 605: 1, 2, 3, 4, 5 

Stilte 

Lezing: Sefanja 3: 14 – 20 

Zingen: “Als God ons thuisbrengt”, 126a, cantorij en allen 

Stilte 

Binnenbrengen van de nieuwe brandende Paaskaars 
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Zingen: “Licht van Christus”, 594, cantorij voorzang, daarna allen. 

Licht ontstoken 

Zingen: “Licht ontloken aan het donker”, 600: 1, 2, cantorij 3, allen 4, 5 

Wisseling van kleur 

Lezing: Johannes 19: 31 – 33 en  38 – 40 

We gaan zitten en doven de kaarsjes 

De vraag klinkt: Waarom is deze nacht anders dan andere nachten? 

Antwoord: Dit is de nacht, waarin de Heer is opgestaan uit de dood. Hij gaf ons 
een nieuw begin, een belofte en opdracht voor ons allen. 

Zingen: “Lied Het zal in alle vroegte zijn”, Huub Oosterhuis) Cantorij en gemeente, 
pianist Ronald Vinke 

Iedereen gaat staan 
Lezing Paasevangelie: Lukas 24: 1 - 10  
V: De Heer is opgestaan 
A: DE HEER IS WAARLIJK OPGESTAAN 

Iedereen gaat zitten 

Zingen: “Zing ten hemel toe”, 645: 1, 2, 4 

Gebed 

Doopgedachtenis 

Gedenken van de doopgelofte 

Lezing: Romeinen 6: 3 - 5 

Nodiging om naar voren te komen en je doop te gedenken door een kruisteken 
te maken op je voorhoofd. 

Zingen: “Jezus U bent het licht in ons leven”, Taizé 

Dankgebed 

Zingen: “Wij komen als geroepen”, 612: 1, 2, 3 

Zegen, allen AMEN 

Oregelspel: J.S.Bach, Christ ist erstanden (LB 616 Christus’s opgestanden) 

Welkom morgen, Eerste Paasdag, om 9.30 uur in de kerk! 

Aan deze dienst werkten verder mee: 
Ouderling van dienst: Tine Stegenga 
Diaken   Jolanda van de Pest 
Lector   Annette Schot 
Koster/BHV  Arend Flier 
Techniek  Hans Verhoef 
 

Er zijn geen collectes 
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Paasmorgen – 9 april 2023 – 09:30 
Predikant: ds. Coby de Haan 
Organisten: Guus Fennema en Barbara Coster-Notenbomer 
M.m.v.:  Connected 

 
We zingen Paasliederen voor de dienst 

- “Christus onze Heer verrees”, 624: 1, 2, 3 
- “Dit is de dag die de Heer”, 632: 1, 2, 3 

Welkom en mededelingen 

Aansteken van de kaarsen door het zondagskind 

We gaan staan 
Paasgroet 
V:  De Heer is opgestaan! 
A:  DE HEER IS WAARLIJK OPGESTAAN! 

We gaan weer zitten  

Zingen:  
- “De Heer is Waarlijk opgestaan”, 617: 1,2,3,18,19 
- “Loof nu, mijn ziel”, Psalm 103b 
- “Loof nu, mijn ziel, de Here”, Psalm 103a: 1, 4 

Gebed 

Aandacht voor de kinderen: het Veertigdagentijdproject ‘Hij is opgestaan, het 
is echt waar!’  Projectlied “Wie zeg jij dat ik ben” 
Kinderen gaan naar de kindernevendienst 

Zingen: “Van ver, van oudsher aangereikt”, 326: 1, 4 

Lezing: Lucas 24: 13 – 35 

Zingen: “De Heer heeft mij gezien en onverwacht”, Gezang 487: 1 

Preek 

Zingen: “Ga mee met ons, trek lichtend ons vooruit”, Gooi en Sticht 1, 2, 3, 
melodie “Blijf mij nabij”, 247. 

Gebeden 

Aandacht voor de collecte 

We gaan staan 
Slotlied: “U zij de glorie lied” 634: 1, 2  

Zegen, allen AMEN 
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Fijne Paasdagen gewenst! 

 

 

 

 

Collecten: 
 

1e Libanon  
2e Kerk 

 

 

Er is 1 QR code voor 
beide collectes. 

Natuurlijk kunt u ook 
zelf overmaken: 

Geven met de PGV app 

Voor: Diaconie: Kerk: 
Bank: NL14 RABO 0395.1389.06 NL70 RABO 0395.1388.68 
T.n.v.: Diaconie Protestantse 

Gemeente Veenendaal 
Protestantse Gemeente 
Veenendaal,   

O.v.v.: Collecte Libanon 170422 Collecte ZW-Kerk, 170422 

Aan de dienst van deze zondag werkten mee: 

Ouderling van dienst    Berry Veenhof 
Diaken van dienst    Harriëtte Notenbomer 
Zondagskind  Sem Hanekamp 
Lector  Adri Cardol 
Kindernevendienst  Sabine Hanekamp, Anouk van Soest 
Oppas  Miriam de Haan 
Ontvangst  Ageeth Kroon  
Koster       Meindert Bolt en Ad van de Weerd 
BHV  Reiny Bleijenberg 
Techniek       Martin van Rikxoort 
Orde van Dienst    Adri Cardol  
 


