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3e Advent
 

Viering van de maaltijd van de Heer 

Orgelspel: 'Nun komm, der Heiden Heiland'; muziek van componisten uit de 20e 
eeuw, Hugo Distler, Hans Friedrich Micheelsen en Helmut Walcha. 

Welkom en mededelingen 

- DIENST VAN DE VOORBEREIDING - 
Moment van stilte, de kaarsen worden aangestoken door het zondagskind met 
een gedichtje 

We gaan staan 
 Zingen: “Wij wachten op de koning”, 461: 1, 2, 3   

Groet en bemoediging 

Voorg:  In vertrouwen roepen wij de Naam van de Eeuwige 
Allen:  Ik zal er zijn voor jou. 
Voorg: Mijn ziel prijst en looft de Eeuwige 
Allen:  mijn hart juicht om God, mijn Redder 
Voorg:  die oog heeft voor hen voor wie niemand oog heeft 
Allen:  God ziet naar mij om.  
Voorg:  Barmhartig is de Eeuwige voor wie Gods naam hooghouden 
Allen:  Die naam is ons heilig. 
 Amen  

 Zingen: “Een schoot van ontferming”, 158b 

Iedereen gaat zitten 

- DIENST VAN HET WOORD - 
Gebed 

Moment voor de kinderen, “Lukas” vertelt: “Voel jij dat ook?” 
Zingen: “Wij bidden om verhalen”, projectlied 
daarna gaan de kinderen naar de nevendienst 

Bijbellezing: Lucas 1: 39 – 56, Maria op bezoek bij Elisabeth  

Zingen: “Hoe zal ik U ontvangen“, 441: 1 

Preek 

Luisteren: Magnificat - Sela 

Afkondiging van overlijden 
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- VIERING MAALTIJD VAN DE HEER - 
Inleidende woorden op de Maaltijd van de Heer 

Als geloofsbelijdenis zingen we: “In God de Vader op zijn troon”, 342: 1, 5 

Tafelgebed 

Zingen: “Alle eer en alle glorie”, 305: 1 

Tafelgebed vervolg 

Instellingswoorden 

Woorden bij brood en beker 

Nodiging 

Muziek bij het delen: 

• Lied van Iona: “My Lord is my Shepherd” 

• Orgelspel: Uit de Première Suite de Noëls van Claude Balbastre (1724-
1799), variaties over franse kerstliederen. 

 

Afsluiting van de Maaltijd 

We gaan staan 
Zingen: “Als tussen licht en donker”, 452: 1, 2 

Wegzending en zegen 

Orgelspel: Max Reger (1873-1916), 'Mit Ernst, o Menschenkinder' 
(koraalvoorspel) 
 
 
 
 
 
 
 
De bloemschikking: Met de KND volgen wij de verhalen van Lucas. 
Geïnspireerd door het kaarsenlied, “God laat Zijn Licht hier stralen, Hij komt ons 
tegemoet”, hebben wij als basis gekozen voor het beeld van de zon. Elke week 
is er een symbool in verwerkt dat verwijst naar de lezing van de zondag. 
Deze week: Maria gaat op bezoek bij haar tante Elisabeth. Maria zingt een lied 
over ‘de wereld andersom’. In de schikking is er gebruik gemaakt van roze 
bloemen: even is er – door het paars heen- een schijnsel te zien van het 
komende licht. 
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Collecten: 
 

1e Diaconie,  
2e Kerk 

 

Er is 1 QR code voor 
beide collectes. 

 
Natuurlijk kunt u ook zelf 

overmaken: 

Geven met de PGV app 

Voor: Diaconie: Kerk: 
Bank: NL14 RABO 0395.1389.06 NL70 RABO 0395.1388.68 
T.n.v.: Diaconie Protestantse 

Gemeente Veenendaal 
Protestantse Gemeente 
Veenendaal,   

O.v.v.: Collecte Diaconie, 121221 Collecte ZW-Kerk, 121221 
 

Aan de dienst van deze zondag werkten mee: 

Ouderling van dienst    Theo Scheffer 
Diaken van dienst    Evelien Veenhof 
Lector  Marijke Vogelenzang 
Zondagskind  Yill Peters 
Kindernevendienst  Judith Zaaijer, Jolanda van de Pest 
Oppas  Sukariyah Lambooij 
Begeleiders  Berry Veenhof, Carla van Maasakkers, Thisine 

Rou 
Koster       Loes en Kees Visser 
Techniek       Hans Verhoef 
Orde van Dienst    Adri Cardol  
 


