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2e Advent
 

Thema: Vertrouwde vreemde (uit lied 740) 

Voor de dienst oefenen we Lied 740 en Lied 368a (acclamatie)  

Orgelspel: Nun komm der heiden Heiland, Johann Heinrich Buttstedt (1666-
1727)  

Welkom en mededelingen 

- DIENST VAN DE VOORBEREIDING - 
We gaan staan 
 Beginlied: “O God van Jozef, leid ons verder” - Psalm 80: 1   

Groet en bemoediging 

Voorg:  De Heer zij met u 
Allen:  ook met u zij de Heer. 
 
Voorg: Onze hulp is in de naam van de Heer 
Allen:  die hemel en aarde gemaakt heeft 
Voorg:  die als een herder ons behoedt en leidt 
Allen:  en ons vraagt om in zijn spoor te leven.  
 Amen. 

 Zingen: Psalm 80: 7 

Iedereen gaat zitten 

Moment van stilte, de kaarsen worden aangestoken door het zondagskind 

Zingen “Er is een licht ontstoken”, melodie 473  
Er is een licht ontstoken / waar alles donker is. 
Er is een bloem ontsproten / waar grond bevroren is. 
En blad voor blad ontluikt / een roos van Gods genade:   
licht in de duisternis. 

Gebed 

Zingen: “Licht in onze ogen,”, 463: 1, 3, 6, 7, 8 

- DIENST VAN HET WOORD - 
Moment voor de kinderen,  

Zingen: “Wij bidden om verhalen”, projectlied 
daarna gaan de kinderen naar de nevendienst 
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Afbeelding bekijken – van Beate Heinen 

Luisteren: “Gabriel’s message”, Sting 

Schriftlezing: Lucas 1: 25 – 33  

Zingen: “De engel Gabriël komt aangesneld“, 443: 1, 2 

Vervolg lezing: Lucas 1: 34 – 38  

Zingen: 443: 3 

Preek 

Orgelspel; Nun komm der heiden Heiland, Dietrich Buxtehude (1636 -1707)  

Zingen: “Maria heeft ontvangen ”, 740: 1, 2 

- DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN - 
Filmpje: Terugblik op de voedsel estafette 

Collectemoment en evt. afkondigingen van overlijden 

Gebeden, met acclamatie: “Kom, Heer, en wacht niet langer”, 368a 

We gaan staan 
Zingen slotlied: “Vanwaar zijt Gij gekomen”, 494 

Wegzending en zegen 

Orgelspel: Nun komm der heiden Heiland, Johann Sebastian Bach (1685-1750)  
 
 
 
 
 
 
De bloemschikking: Met de KND volgen wij de verhalen van Lucas. 
Geïnspireerd door het kaarsenlied, “God laat Zijn Licht hier stralen, Hij komt ons 
tegemoet”, hebben wij als basis gekozen voor het beeld van de zon. 
Elke week is er een symbool in verwerkt dat verwijst naar de lezing van de 
zondag. Deze week: de aankondiging van de geboorte van Jezus aan Maria: 
“Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je.” Er is gebruik gemaakt 
van een witte lelie ( zuiverheid) en bloemen in wit en blauw (hemels en puur). 
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Collecten: 
 

1e Kledingbank,  
2e Kerk 

 

Er is 1 QR code voor 
beide collectes. 

 
Natuurlijk kunt u ook zelf 

overmaken: 

Geven met de PGV app 

Voor: Diaconie: Kerk: 
Bank: NL14 RABO 0395.1389.06 NL70 RABO 0395.1388.68 
T.n.v.: Diaconie Protestantse 

Gemeente Veenendaal 
Protestantse Gemeente 
Veenendaal,   

O.v.v.: Collecte Kledingbank, 51221 Collecte ZW-Kerk, 51221 
 

Aan de dienst van deze zondag werkten mee: 

Ouderling van dienst    Brenda van de Vendel 
Diaken van dienst    Martin Mentink 
Lector  Willemien Meijnen 
Zondagskind  Hannah Blok 
Kindernevendienst  Marion Feenstra, Judith Zaaijer 
Teens Together  Martin te Ronde, Gerben Komduur 
Oppas  Christine van de Ham 
Begeleiders  Tine en Paul Stegenga, Theo Scheffer 
Koster       Meindert Bolt 
Techniek       Martijn Huibers 
Orde van Dienst    Adri Cardol  
 


