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In het verhaal dat de dominee vertelde wenst Jezus zijn leerlingen twee keer vrede toe.  
Maar wat is vrede eigenlijk? Hoe kun je vrede krijgen? Wat hebben wij allemaal, omdat wij 
in vrede leven? Vrede brengt veel goeds. Je kunt het ook andersom bekijken. Stel je voor dat 
we geen vrede zouden hebben, wat heb je dan allemaal niet, of wat kun je allemaal niet? 
 
Een eigen vredeswens maken 
We gaan vandaag onze eigen vredeswens maken. De vredeswens voor de gemeente heeft te 
maken met het verhaal van vandaag. In het verhaal komt Jezus vrede brengen. Vrede die wij 
door kunnen geven. 
 
Wat heb je nodig?  
• Vellen gekleurd papier  
• Potloden 
• Pennen 
• Scharen 
 
Hoe maak je het?  
Trek, met potlood, een hand over op het papier. In de hand schrijven de kinderen hun 
vredeswensen. Wat wensen ze elkaar toe? Wat is voor jouw vrede?  
Je mag de hand uitknippen en bewaren. 
Het is mooi om een hand vol vredeswensen aan iemand te geven die dit kan gebruiken.  
 
Veel plezier en succes!  

 

 

 

 

Ik wens jou toe 

dat je gelukkig 

mag zijn. 


