
Elke maand brengen we met een kleine reportage vrijwilligers van onze wijkgemeente in beeld. Deze keer:   

De kostergroep  

Woensdagavond 29 mei, 19 uur  

Op tijd zijn, dat was mijn doel. Immers, kosters zijn 

vrouwen en mannen van de tijd. En dat bleek wel. Ik 

moest me haasten want mijn dochter had een gala 

met chique auto’s. Maar gelukkig was ik klokslag 19 

uur in ’t Trefpunt. Mijn gesprekspartners, Kees Visser 

en Peter Pottjewijd, zaten al aan tafel mij op te 

wachten.  

  

Eerst koffie en thee. En dan even kennismaken. Ik 

kende Peter en Kees wel van gezicht en kende hun 

(oud-) functies in de kerk, maar zij kenden mij niet. 

Toch jammer, maar onder het genot van een kop koffie 

en thee verliep de kennismaking vlot. En al snel 

kwamen we op het onderwerp waarvoor ik hen had 

uitgenodigd: een kennismaking met de kostergroep.  

  

Even voorstellen….  

Kees en Peter zijn sinds een jaar of 2 actief als 

kosters. Peter is afkomstig van De Goede Reede en 

vond het belangrijk om snel actief te worden in de 

Petrakerk. Als ‘ouderling van dienst’ zit hij nu vaak 

voor in de kerk en als koster juist op de speciaal voor 

kosters gereserveerde plekken op de achterste bank. 

Kees vormt samen met zijn vrouw Loes een kosterduo 

en staat weliswaar nog af en toe als gastpredikant op 

de kansel, maar vaker zetelen hij en Loes op de 

achterste kerkbank.  

  

Ze zijn blij dat ze gereserveerde plekken hebben. Op 

de hoek, direct voor het beamerteam, en… niet 

onbelangrijk voor de kosters…. vlakbij het 

knoppencentrum. Maar daarover later meer.  

  

Het kosterteam bestaat naast Peter, Kees en zijn 

vrouw Loes, uit Jannie Dijk (coördinator), Arend Flier, 

John Visser, George Kraan, Klaas Loonstra, Meindert 

Bolt, Ad van de Weerd en Gerrit Hagelstein. Een 

aantal van deze kosters is ook BHV-er en zij kunnen 

dus in geval van een ongeluk, of als iemand onwel 

wordt, optreden.   

  

Zo’n acht keer per jaar draaien de kosters een dienst. 

Jannie maakt elk half jaar een rooster met de indeling 

voor de komende periode. Een uitdaging, want de 

kosters geven vooraf door op welke data zij 

verhinderd zijn. Mocht er iemand later toch niet 

kunnen, hoeft Jannie geen vervanging te regelen; dat 

regelen ze namelijk onderling. Wel zo makkelijk. Het 

gaat niet alleen om reguliere diensten waar een koster 

opdraaft. Ook bij bijzondere diensten als Taizé-

diensten, rouwdiensten en de vespers in de stille 

week, staan de kosters paraat.   

 

Geen lichtzinnig vak  

Ik wist wel: een kerk is geen kerk zonder dominee en 

koster. Maar toen Kees trots de nieuwste versie van 

de kostersinstructie toonde, moest ik wel even slikken: 

4 kantjes vol met taken en verantwoordelijkheden van 

de Petrakerk-koster…. en dan ook nog in een heel 

klein lettertype. Mijn ontzag voor deze twee heren en 

de rest van de kostergroep steeg tot grote hoogte.   

  

De kosters zijn zo’n uur voorafgaand aan de dienst 

aanwezig. De dag begint met een gewichtig moment: 

het openen van de sleutelkast om de 

kostersleutelbos te pakken. Met de 

kostersleutelbos worden alle deuren geopend. 

Letterlijk en figuurlijk. De lampen worden 

aangedaan, ventilator wordt gestart, twee glaasjes 

water voor de dominee worden geplaatst, en de 

 

Iedereen in Beeld                                        #8     juni 2024  

 

 

  



kerkklokken worden geluid. Wel is het openen van de 

schuifdeur bij de koffieruimte een behoorlijke klus voor 

menig koster. Uiteindelijk lukt het altijd, desnoods met 

hulp van iemand anders.  

  

Ook houden de kosters goed zicht op de 

toegankelijkheid van de parkeerplaatsen voor de kerk 

én de wijze waarop gemeenteleden hun auto daar 

parkeren. Dat moet natuurlijk wel netjes binnen de 

daarvoor bedoelde parkeerplaatsen gebeuren, zonder 

oranje pionnen omver te rijden. In de zomermaanden 

wordt er na de dienst ook graag buiten koffie 

gedronken. Dat betekent dat de parasols worden 

opengedraaid en de statafels worden geplaatst. Een 

koster houdt graag rekening met de behoeften van elk 

gemeentelid. Ook als het mooi weer is.  

  

Tijdens de kerkdienst zitten de kosters op hun 

gereserveerde plaatsen achterin de kerk. Peter merkt 

op: “Soms denken gemeenteraadsleden dat dit één 

plek is, en zitten we als kosters dicht op elkaar.” 

Lekker warm in de wintermaanden, maar niet ideaal. 

Gelukkig heeft de koster toegang tot alle middelen en 

is er altijd wel een stoel aan te schuiven. Waar ik als 

kind altijd jaloers op was, gebeurt nog steeds: de 

kosters mogen de kinderen naar de 

kindernevendienst brengen en de kinderen – en de 

tieners – na de preek weer ophalen. Even de benen 

strekken tijdens de kerkdienst.   

  

Na afloop van de kerkdienst, wordt er opgeruimd. 

Zodra de kerkzaal leeg is, worden achterblijvende 

liturgieën verzameld, papiertjes opgeraapt. Als alle 

mensen de kerk hebben verlaten, worden de lampen 

weer uitgedaan, de beruchte schuifdeur weer 

dichtgeschoven en uiteindelijk alle deuren gesloten. 

Dit gebeurt echt in teamverband en waar nodig, 

helpen gemeenteleden mee. En mocht er wat 

vergeten zijn, dan zal Reiny als beheerder de 

dienstdoende kosters de volgende dag hier netjes op 

wijzen. Zo houdt iedereen elkaar scherp.  

  

Kosters als klokkenluiders  

Kees vertelt dat hij een aantal keer is vergeten de 

kerkklokken te laten luiden. Kan gebeuren, maar het 

is natuurlijk niet de bedoeling. Gelukkig werd Kees 

daar door een gemeentelid op gewezen. Dit 

gemeentelid woont in de buurt en loopt graag naar de 

kerk als de klokken luiden.   

 

Overigens zijn er zeer speciale regels opgesteld door 

het Klokkenluidersgilde welke klokken er dienen te 

luiden. Zo luidt er bijvoorbeeld maar één klok bij een 

uitvaart en op 4 mei. En luiden alle klokken bij Pasen 

en Kerst. Daarvoor is een klokkenluid-protocol. En dit 

protocol hangt bij de ‘knoppenkast’ achter het orgel. 

De nummers geven aan welke klokken wanneer 

moeten luiden.    

 

Tot slot  

Het was een gezellig en inhoudelijk gesprek. En we 

zijn weer wat wijzer geworden over deze groep 

vrijwilligers. De komende maanden gaan we door met 

het in beeld brengen van vrijwilligers in onze kerk. 

Peter gaf aan dat er zo’n 30 vrijwilligersgroepen zijn, 

dus we kunnen nog een paar jaar vooruit!  
  

Rick Tigelaar  

 

Wilt u meeschrijven in ons team en zo ook gemeenteleden in beeld brengen, of wilt u ons 

uitnodigen? Stuur dan een mail aan Marije annastegenga@gmail.com of spreek ons aan:  

  

Alice van Schuppen, Ariëtte Bouwmeester-Wijnveen, Rick Tigelaar, Marije Stegenga  


