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1. Er is geen plan van hoe je leven moet, 

geen gids die jou de weg zomaar kan wijzen, 

geen mens die weet wat bitter is of zoet,  

of hoe je onderweg het best kan reizen.  

Maar diep van binnen klinkt een zacht geluid,  

meldt dat er meer is, enkel dan dit leven.  

 

2. Iets tilt je op, stijgt boven ’t aardse uit, 

wat wijder zicht op het bestaan kan geven.  

Vertaal dit inzicht, laat van binnen uit 

de wijsheid voluit door je lichaam stromen,  

dat je voor anderen je hart niet sluit, 

maar tot ontmoeting en besef mag komen.  

 
3. Er is een weten waar het ik verdwijnt,  

een schoonheid, puur en niet te evenaren,  

waar niets teniet gedaan wordt of verdwijnt,  

een wonderlijk bij God zijn wordt ervaren.  

Dat is dat weten waar het ik verdwijnt, 

om wonderlijk bij God zijn te ervaren.  
 


